
 

KLEUR: Kleuren bij de Beyart

Wie kent het niet? Tekenles op school en dan heerlijk alles inkleuren. Nu,maar vroeger ook. Daar had je heel veel
verschillende lesmethoden voor. De gedachte hier achter was dat je tekenen moest leren, net als kleurgebruik.

Centre Céramique beheert een zeer omvangrijke collectie schoolboeken, afkomstig van de Maastrichtse broeders
van de Beyart. Het gaat om tekenlesmethoden voor kinderen van de lagere school. De boeken en lesmaterialen
dateren van het eind van de 19e eeuw tot en met de jaren 1960.

De onderwerpen zijn zeer divers, zoals dagelijks leven, natuur, opvoeding, techniek. Een aparte groep vormt het
‘kerkelijk tekenen’.

In deze mini-expo ‘KLEUREN BIJ DE BEYART’ is er gekozen voor een aantal tekenmethoden zoals die gebruikt
werden door verschillende klassen in het lager onderwijs. Ze geven een kleurige kijk op de wereld van het kind en
sluit daarom mooi aan bij het project KLEUR.
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Wil je meer activiteiten en exposities rondom Kleur bezoeken? Neem een kijkje op onze KLEUR pagina.
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